
     Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

26 mei 2024 
    Voorganger: Dhr. Ginus Oostingh 

    Organist: Mevr. Willy Misker 

Rood 

Rood is de kleur van vlammend licht 

aangeraakt worden door de zon die schittert op de golven 

Krachtig als de liefde 

heilige Geest 

Thema – Eén lichaam 

 

VOORBEREIDING  

 

Orgelspel 

 

Woord van welkom, mededelingen door ouderling van dienst 

 

Intochtslied:  G.O.T.Z. Lied 4 vers 1, 2 en 3    Ochtend ontluikt weer 

 

Ochtend ontluikt weer zoals de eerste 
roodborstje zingt weer als was hij er pas. 

Lof voor de ochtend, lof voor het zingen: 

dag komt tot leven, nog steeds verrast. 

 

Dauw op de bloemen fonkelt in zonlicht, 
als eens de regen op gloednieuw gras. 

Lof voor de geuren van landerijen, 

waar lang tevoren zijn voetstap was. 

 

Aan ons gegeven is deze ochtend 
heerlijk ontsprongen uit Edens pracht. 

Lof met verheffing voor deze morgen: 

Gods nieuw schepping van deze dag. 

 

Bemoediging en groet 

  

 

Gebed om ontferming voor de wereld –  

 

Na “Zo bidden wij”  zingen we Lied 301 – Kyrie eleison 

 



 

Wij zingen:  Samen in de naam van Jezus – 1 en 2 – Opwekking 167 

 

Samen in de naam van Jezus 

heffen wij een loflied aan, 

want de Geest spreekt alle talen 

en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 

naar het plan van onze Heer. 

Samen zingen en getuigen, 

samen leven tot zijn eer. 

 
Heel de wereld moet het weten 

dat God niet veranderd is. 

En zijn liefde als een lichtstraal 

doordringt in de duisternis. 

't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 

en de Geest doorbreekt de grenzen 

die door mensen zijn gemaakt. 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed voor de opening van het Woord 

 

Wij zingen: Grote God, Gij hebt het zwijgen – Lied 317 – 1, 2, 3 

 

Grote God, Gij hebt het zwijgen 

met uw eigen, 
met uw lieve stem verstoord. 

Maak de weg tot U begaanbaar, 
wees verstaanbaar; 

spreek Heer, uw gemeente hoort. 

 
Heer, uw boodschap staat geschreven, 

ons ten leven, 
maak uw schrift het levend woord. 

Zie het boek van uw behagen 

opgeslagen; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 

 
 



Roep ons uit de doodse dalen 

waar wij dwalen, 
door een vreemde stem bekoord. 

Breng ons naar de heil´ge stede 

van uw vrede. 

Spreek Heer, uw gemeente hoort. 

 

Schriftlezing   NT: I Korinthiërs 12:  12 – 31 

 

Wij zingen: Vrede voor jou, hierheen gekomen – vers 1, 2 en 3. 

                     (melodie: GOTZ 14 - Zomaar een dak, boven wat hoofden) 

 

Vrede voor jou, hierheen gekomen, 

zoekend met ons om mens te zijn. 

Jij maar alleen, jij met je vrienden, 

jij met je last, verborgen pijn. 

Vrede, genade, God om je heen, 
vergeving, nieuwe moed 

voor jou en iedereen. 

 

Niemand komt hier vrij van het kwade, 

niemand gaat hier straks weer vrijuit. 
Niemand te veel, niemand te weinig, 

niemand te groot, geen een te klein- 
dit wordt verbeeld in woord en gebaar, 

tot ooit en overal, wij leven voor elkaar. 
 

Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt, 

Jij die de hele wereld draagt; 
kom naar ons toe, leer ons te leven, 

help ons te zien wat ieder vraagt- 
tijd om te leven, kans om te zijn, 

een plek om nu en ooit,  

gezien, aanvaard te zijn. 
 

Verkondiging  
 

Orgelspel 

 

 

 



Wij zingen:  Laat  elk talent beschikbaar zijn -  uit: Zolang er mensen zijn 

(melodie: Uit vuur en ijzer van Huub Oosterhuis) 

 

Laat elk talent beschikbaar zijn 

en ieder mens te vinden zijn 

om onrecht, oorlog, martelpijn 

met woord en daad te weren. 
Laat al wie in God gelooft 

en in zijn rijk, aan ons beloofd, 

met inzet van hart en hoofd 

zich tot de minste keren. 

 
Laat ieder deel van leven zijn, 

van sterk tot zwak, van groot tot klein; 

laat ieder meesterdienaar zijn, 

verlegen om de vrede. 

Dat niemand in dit bestaan 
apart en eenzaam hoeft te staan; 

dat allen met allen gaan 

met hart en lijf en leden. 

 

Laat alle kracht gebundeld zijn 
en liefde niet gekunsteld zijn, 

om dwars door leugen, schone schijn 
een wereld op te bouwen, 

waar tweedracht en haat verstomt 
en recht niet langer wordt verkromd, 

zodat er een einde komt 

aan wee-geroep en rouwen. 
 

Gedicht: Mensen hebben mensen nodig van Marinus van den Berg 

 

Mensen hebben mensen nodig 

Om elkaar te dragen 

Om elkaar tot leven te brengen 

 

Mensen hebben mensen nodig 

Om voor elkaar op te komen 

Om samen te werken 

Aan welzijn en geluk 

 



Mensen hebben mensen nodig 

Om te laten zien wie U bent 

God van liefde 

God van gerechtigheid. 

 

Wek dan die kracht in ons. 

Doe die liefde in ons ontvlammen 

Die ons omkeert naar elkaar 

Die ons doet zorgen voor elkaar 

 

Dat wij U liefhebben 

Dat wij onze naaste beminnen 

Dat wij onszelf kunnen beminnen 

  

Geloofsbelijdenis (staande) 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Gebeden    –    Gebed om eenheid 

Stilgebed 

Onze Vader zingen – Lied 1006 

 
Onze Vader in de hemel, 

U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten: 

zoals U is er maar één. 
Doe ons telkens weer geloven 

in een wereld zonder pijn, 

in uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien kan zijn. 

Help ons samen goed te leven 
en te doen wat U graag wilt. 

Geef ons elke dag te eten 

tot de honger is gestild. 
En vergeef ons wat we fout doen, 

net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander, 

maar weer samen verder gaan. 

Help ons om te zien wat goed is 
en wat slecht is, boos of naar. 

Geef dat wij het juiste kiezen, 
dat we goed zijn voor elkaar. 



Onze Vader, wij geloven, 

dat U onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt U ons verder. 

Hier en nu en straks. Altijd. 

Amen. Amen. 

 

Collecte: 1e. Diaconie  

  2e. Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied: Nu wij uiteen gaan - Lied 423 – 1, 2, 3 

 

1.Nu wij uiteengaan vragen wij God: 
ga met uw licht voor ons uit! 

Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 

ga met God! 

Vaya con Dios en à Dieu! 

2.Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
ga met uw licht vóór hen uit! 

Al onze vrienden wensen wij vrede: 

ga met God! 

Vaya con Dios en à Dieu! 

 
3.Voor alle mensen op onze weg: 

vrede en goeds in elk huis! 

Voor al wie kwamen onder dit dak: 

ga met God! 

Vaya con Dios en à Dieu! 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Zending en Zegen  - Zegenbede 

 

Amen – Lied 415:3 Amen, amen, amen…. 

 
Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

Orgelspel 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken 

 



Omzien naar elkaar 

 

- Dhr. E.R. Schuiling, Veilingstraat, is van de week opgenomen in het 

Scheperziekenhuis en geopereerd aan zijn halsslagader. 

- Ruben Wesseling heeft blessures opgelopen en is vorige week 

geopereerd aan zijn meniscus en binnenste kruisband. Hij is weer thuis 

om te revalideren en te herstellen. 

- Dhr. P. Bos, Vaart N.Z., is opgenomen in het hospice in Emmen. 

 

Moeite en lijden lijken een vast onderdeel te zijn van het leven. Maar 

pas als het dichtbij komt, voel je wat het betekent. We zijn dankbaar 

met hen die herstel en genezing ervaren. En we bidden voor hen die 

hun weg moeten gaan met de last van ziekte, onzekerheid en pijn. Een 

couplet uit Ps. 46 in de Nieuwe Psalmberijming: 

 

God, onze burcht, blijft voor ons zorgen; 

in nood zijn wij bij Hem geborgen. 

Wij krimpen niet van angst ineen 

al wankelt alles om ons heen, 

al worden door de woeste golven 

de hoge bergen haast bedolven: 

de God van Jakob staat ons bij, 

in zijn bescherming schuilen wij. 

 

Géén open inloop 28 mei 

Vanwege mijn nascholing ben ik dinsdagmiddag niet aanwezig in de 

consistorie achter de kerkzaal. Er is dus géén open inloop. U bent weer 

welkom op 4 juni a.s. van 14.00 tot 16.00 uur. 

 

Bloemen/attentie 

De bloemen worden gebracht door: fam. Kiers. 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Mevr. D. Schuttrups, Jagerslaan 

Dhr. S. Saki, Tussenpad. 

 

Dhr. Ruben Wesseling, Middenweg heeft een attentie ontvangen. 

 

 

 



Zondag 2 juni Heilig Avondmaal 

Voorganger:  Ds. G.W. van Vliet  

Organist: Mevr. Willy Misker 

Collecten: 1. Diaconie  

Uitgang:  Pastoraat en Eredienst 

 

Kopij voor de Nieuwsbrief inleveren bij: scriba@pknnav.nl 

 

  

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

mailto:scriba@pknnav.nl
http://www.pknnav.nl/

